
Kerkbrief 3 april 2026 Kerk Okkenbroek 
Goede vrijdag

IN STILTE KOMEN 

De dienst gaat verder in de stilte waar Witte Donderdag op uitliep

Zingen (staande) lied 576b; 1, 4 en 7 ‘O hoofd vol bloed en wonden’
We gaan zitten

RONDOM DE ZEVEN KRUISWOORDEN VAN JEZUS

Inleiding

Eerste Schriftlezing: Psalm 141: 1 – 6
Zingen Psalm 31; 1, 3 en 4 ‘Op U vertrouw ik , Heer der heren’

Lezen eerste kruiswoord: Lucas 23: 33 – 34
Zingen lied 547; 1, 2 en 3 ‘Met de boom des levens’

Lezing tweede kruiswoord: Johannes 19: 25 – 27
Zingen lied 547; 4, 5 en 6 ‘Laten wij God loven’

Lezing derde kruiswoord: Lucas 23: 39 – 43
Zingen lied 547 – refrein ‘Kyrie eleison, wees met ons begaan’

Lezing vierde kruiswoord: Matteüs 27: 45 -46
Zingen ‘Kyrie’ (Taizé)

Lezing vijfde kruiswoord: Johannes 19: 28 – 29
Zingen ‘Kyrie’ (Taizé)

Lezing zesde kruiswoord: Johannes 19: 30a
Zingen ‘Kyrie’ (Taizé)



Lezing zevende kruiswoord: Lucas 23: 44 - 46
Stilte

Schriftlezing: Lucas 23: 47
Zingen lied 578 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

DE NACHT INGAAN

Voorbeden, waarbij we na elke intentie zingen ‘Kyrie’ (Taizé)

Schriftlezing: Matteüs 27: 57 – 66
Zingen lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’

In stilte verlaten we de kerk  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de dienst werkten mee
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